**Feierstunde in Kamp-Lintfort op 13 juli 2025**
**En weet dat je Verlosser leeft - Anja Schraal**
https://www.youtube.com/watch?v=nSCZAual7vc

Jezus spreekt: ,Kinderen van Mijn liefde, zo ben Ik binnengekomen in deze ruimte van tijd, uit
Mijn goddelijkheid gestapt in het donkere dal genaamd aarde, om aan jullie Mijn Woord te
verkondigen, dat Ik hier uitspreid in deze ruimte. Het Woord dat zo belangrijk is voor jullie, opdat
jullie jezelf erin herkennen. Want Mijn Woord is een spiegel waarin jullie jezelf kunnen
aanschouwen, een spiegel van liefde die Ik hier voor jullie heb opgesteld.

En zo ga Ik ook door dit land met de roep vanuit Mijn hart: Jullie, mensen van deze aarde, jullie,
mensen van dit land, Ik roep jullie. Ik ben bereid elk hart dat verlangt naar liefde en
geborgenheid, die ver uitstijgen boven de aardse liefde en geborgenheid, op te nemen in Mijn
hart, op te nemen in een onvergankelijke liefde, een eeuwige geborgenheid en in een vreugde
en vrede die deze wereld niet kent. Dat alles heb Ik in Mijn bagage om uit te delen aan hen die
deze roep horen en aan deze roep gehoor geven.

Zo zijn ook jullie in deze ruimte gekomen. Een kleine impuls in jullie harten die ‘ja’ heeft gezegd:
Ik ga ernaartoe. lk heb de behoefte om de ware God te leren kennen, niet de God van de kerk of
andere religies. En zo zijn jullie binnengekomen in deze ruimte waarin Ik Mij aan jullie kan
openbaren zoals Ik werkelijk ben. Daarom heb Ik een instrument gekozen. Er zijn enkele
instrumenten op deze aarde die Mij in deze mate kunnen openbaren, die de mensen Mijn liefde
tonen, zodat de angst voor een straffende God verdwijnt, voor een wrekende God die niet
bestaat; voor een God die tegen Zijn schepselen zegt: ‘Ik veroordeel je tot de hel.” Mijn kinderen,
zo’n God bestaat niet. Ik ben een God van verlossing en bevrijding.

Mijn hele streven is gericht op het gelukkig maken van mensen, hen de weg te wijzen die ze
kunnen gaan als ze vrij willen worden van de lasten en noden van deze aarde. Deze weg heb |k
al 2000 jaar geleden getoond en heb Ik het gebod gegeven: Heb God boven alles lief en je
naaste vanuit deze liefde zoals jezelf. Want alleen Ik kan ware liefde schenken.

De menselijke liefde is ook iets goeds, maar zij heeft haar grenzen. Pas wanneer een mens in
zijn hart zich verbindt met Mijn liefde, ontwaakt in hem een goddelijke liefde. Deze eeuwige liefde
doordringt de mens in zijn handelen vanuit Mijn liefde. Dan wordt deze mens steeds meer
vervuld van deze goddelijkheid uit Mij. Want jullie zijn Gods kinderen — Ik heb jullie geschapen.
Jullie zijn producten van Mijn gedachten, die Ik heb geplaatst in de bewustzijnsruimte van Mijn
liefde. Wezens die Ik heb gedacht en die Ik vrij heb gemaakt.

Jullie zijn niet gebonden aan Mijn wil, maar jullie kunnen doen en laten wat jullie willen. Dat
maakt het mens-zijn uit: vrij te zijn in het willen en in het doen. Alleen zo kan ware liefde zich
ontplooien — niet in een moeten-wetgeving, maar in het vrije willen.

En als je echt vrij wilt worden, dan zeg Ik: Mijn kind, kom tot Mij. Spreek met Mij. Ik ben altijd voor
je daar. Ik ben een alomtegenwoordige God. Wanneer je aan Mij denkt, in liefde of in een
smeekbede of voorbede voor een mens die je na staat en die je pijn doet omdat hij in zijn nood
pijn moet lijden, dan ben Ik bij je. Ik heb jullie deze naastenliefde opgedragen en toevertrouwd.
Bid voor je medemensen en bid ook voor je vijanden.

En jullie mogen ook voor jezelf bidden, in die zin dat jullie tot Mij zeggen: ‘Hemelse Vader, ik wil
een waar kind van God worden. Leid mij zodat ik mijn geestelijke thuis vind wanneer ik deze



aarde eens zal verlaten en het hiernamaals betreed, mijn lichaam afleg. Zodat ik dan niet
ronddwaal in de duisternis van de andere wereld.’

Want, Mijn kinderen, daar is alleen liefde licht. En voortbeweging is daar alleen op geestelijke
wijze, dus geestelijke vooruitgang. En die moet al op deze aarde in gang worden gezet, zodat
jullie daar je weg kunnen voortzetten. Jullie bereizen ook geen land op deze aarde zonder je
vooraf te informeren hoe de mensen daar leven, welke taal er wordt gesproken, hoe de cultuur in
elkaar zit, hoe de wegen zijn, waar je kunt verblijven, enzovoort. Met al deze dingen houden jullie
je bezig wanneer je naar een ver land reist.

En zo is het ook belangrijk voor jullie dat jullie je nu al bezighouden met de andere wereld, dat
jullie inzicht krijgen in de geestelijke wereld, want daarheen zullen jullie reizen en daar zullen
jullie blijven. Want in wezen zijn jullie geestelijke wezens en geen materiéle wezens.

Het is alleen het lichaam dat zich om jullie heen heeft gelegd, dat jullie doet geloven dat jullie
enkel materie zijn. Maar als je het goed beschouwt, Mijn kinderen, bevinden jullie je altijd in de
geestelijke wereld, in de andere wereld; die is alleen verhuld door de materie.

En zo, jullie die nu hier in deze ruimte zijn en deze roep hebben gevolgd, stel Ik jullie in dit Woord
van waarheid, dat Ik hier verkondig en dat Ik ook in jullie harten leg, zodat jullie het steeds weer
in jezelf kunnen overwegen, want het blijft in jullie, het is een geschenk van Mijn liefde, opdat
jullie je weg kunnen gaan in het licht van de waarheid.

Want er zijn veel mensen op deze aarde die een verkeerde religieuze weg bewandelen.
Sommige gemeenschappen en geloofsgemeenschappen heffen hun armen op en zwaaien
aanbiddend, zingen mooie Jezusliederen, maar deze mensen leven een zweverig geloof,
vermengen wereld en God en dienen twee heren. Anderen leven weer ernstig en streng volgens
de geboden en zijn bang iets verkeerd te doen, en veroordelen zo alle zondaars tot de hel.

Zij allen menen dat ze door hun geloof in de hemel zullen komen, maar ze zijn gevangen in
verkeerde voorstellingen — hoe dan ook; voor hen zal het eens een harde ontnuchtering en een
pijnlijk ontwaken zijn.

Ja, Ik ben een God van liefde, maar de mens moet zich laten voorbereiden op Mijn liefde en de
hemel. Deze voorbereiding vraagt om veel offers en vernederingen en vereist wereldse
verzaking. De weg naar de hemel is smal en ver verwijderd van geestelijke gemakzucht en
religieuze zelfmisleiding; de oude mens moet vergaan, opdat de nieuwe in Jezus Christus kan
opstaan. Werelds en goddelijk bewustzijn gaan niet samen, men kan niet twee heren dienen ...
en een straffende God kent geen barmhartigheid en genade, die alleen de mens verlost van alle
schuld en zonde.

Jullie zijn geplaatst in de onvolmaaktheid van dit aardse leven, daar leeft men niet altijd zoals
men weet dat juist zou zijn. Er zijn slechte gewoonten, er zijn gedachten die je vullen met woede,
wraakzucht, afgunst, gierigheid, hoogmoed. Dat alles is in iedere mens aanwezig. Maar er is een
groot verschil of je deze gedachten je eigen maakt, of je je ermee verbindt en verenigt, of dat je
ze laat voorbijgaan en zegt: ‘Nee, ik wil deze mens en mijzelf niet schaden met deze gedachten.
Want gedachten zijn energieén die zich in de geestelijke wereld voortbewegen en andere
mensen diep in de ziel raken en zo een negatieve uitwerking hebben. En jullie hebben altijd de
mogelijkheid om deze gedachten te laten gaan wanneer ze jullie overvallen, wanneer ze zich
opdringen.

En jullie hebben de mogelijkheid van het gebed: ,Mijn Vader, ik bid U, leid mijn ziel naar
zuiverheid. Ik verheug mij niet in zulke gedachten, help mij daarom om ze te overwinnen, zodat
Uw gedachten van liefde mijn ziel vervullen.®



Dat is een geestelijk verzoek dat Ik altijd vervul, want Ik wil ook dat jullie vrij worden van de
negativiteit van deze aarde, vrij worden van gedachten die jullie belasten, die jullie neerdrukken,
ook gedachten van zorg om deze wereld in deze tijd, want wat er momenteel op deze aarde
gebeurt, is leugen en bedrog. Ja, de poorten van de hel zijn geopend, de demonische wereld
heeft nu grote macht over deze aarde. Leugen en bedrog regeren deze wereld, zowel hier als in
het hiernamaals. Demonen zijn overleden zielen die al tijdens hun aardse leven hun
kwaadaardige praktijken met mensen hebben uitgevoerd en die nu vanuit de andere wereld met
duistere, satanische energie op mensen inwerken. En dan zijn er de demonen die opnieuw een
lichaam hebben aangenomen in deze tijd, om als mensen op deze aarde hun satanische werk te
verrichten.

Maar Ik heb ook Mijn leger opgesteld, Ik heb Mijn engelen uitgezonden, van wie een deel naar
deze aarde is gegaan en een lichaam heeft aangenomen. Veel van Mijn engelen zijn nu
geincarneerd op deze aarde, en ook een geestelijk leger heb Ik opgesteld, dat nu vanuit de
andere wereld en in de andere wereld de demonische wereld bestrijdt. En zo vindt er nu een
strijd plaats, zowel in deze wereld als in het hiernamaals, een eindstrijd, een laatste grote strijd
van goed tegen kwaad.

Mijn kinderen wil Ik zo leiden dat ze in deze laatste tijd in een zekere beschermde ruimte worden
geplaatst, want er zal grote nood over deze aarde komen, ook in dit land. Het Duitse volk is
hoogmoedig en decadent geworden. Voor velen, ja voor de meesten, bestaat er geen God meer.
Alleen de god van de materie telt nog, maar Ik, als jullie Schepper en Onderhouder, niet meer.
Daarom zal ook hier leed komen ter vernedering, opdat de mensen weer erkennen wat werkelijk
belangrijk is in het leven: de liefde voor God en voor de naaste. En daarom ga Ik nu door de
landen en bereid de mensen daarop voor met juist deze woorden, die ook de wereld in zullen
gaan.

En tot Mijn kinderen zeg lk: Nu is voor jullie de tijd om je aan Mij over te geven, zodat jullie klaar
zijn wanneer de grote nood komt. Dat jullie dan al aan Mijn hand gaan, dat jullie dan al je hart
voor Mij hebben geopend, want dan kan Ik jullie beschermen, dan hebben jullie houvast in Mij en
dan kunnen jullie ook in de hevigste wereldstorm aan Mijn zijde standhouden. Dat bied Ik jullie
aan, dat is een aanbod van Mijn liefde. Maar zoals gezegd, daar is meer voor nodig dan Mij
naast de wereld mee te slepen.

Het is een enorme stap naar Mijj toe, die het leven van een mens verandert. Met Mij gaan
betekent de wereld loslaten. De oude mens, die je bent, steeds meer loslaten, opdat een nieuwe
mens in Mij, in Jezus Christus, kan opstaan. En alles wat jullie tot nu toe in je leven hebben
gedaan, aan zonde en schuld hebben opgestapeld, dat alles ben Ik bereid in het zand te
schrijven. Wanneer Mijn kind tot Mij komt en zegt: ,Mijn Vader, ja, ik heb veel slechte dingen
gedaan in mijn leven, maar nu wil ik aan Uw hand gaan. Help mij alstublieft, haal mij uit deze
oude mens, uit mijn moeras, en vorm mij nieuw in Liefde.

Dan, Mijn kind, ben Ik niet langer slechts de almachtige God voor je, maar dan ben Ik je hemelse
Vader. Dat is een groot verschil — als hemel en aarde. Want dan zal Ik alles doen om je aan Mijn
hart te trekken. Dan wordt Mijn offer aan het kruis en het bloed dat Ik heb vergoten voor jou van
kracht. Dan plaats Ik je in de verlossing van Mijn offergang op deze aarde, en tegelijkertijd plaats
Ik in jou Mijn opstanding, zodat je voor eeuwig een waar kind van God kunt zijn. Dan zullen in jou
een vrede en een liefde oprijzen die niet meer met woorden te beschrijven zijn. Dat is de hemel,
Mijn kinderen, die Ik voor jullie heb bereid. Dit zijn de woorden vandaag voor jullie, uit Mijn hart,
uit Mijn liefde. Amen.



**Persoonlijk woord voor een aanwezige zieke broeder (dat representatief is voor veel broeders
en zusters):**

,Mijn zoon, diep ben je afgedaald in het rijk van de dood. Je hebt je ingegraven in de wereld, je
hebt je eigen graf gegraven. Je hebt veel in je ziel opgenomen wat niet goed was en niet goed is
voor je ziel en voor je mens-zijn. Je had je eigenlijk iets anders voorgenomen voor deze
incarnatie in deze tijd. En omdat je altijd Mijn zoon bent geweest, heb lk je geroepen met deze
nood uit je graf. Ik heb je Mijn hand gereikt en je in deemoed geleid.

Voordat je naar deze aarde kwam, hebben wij met elkaar gesproken. We hebben samen een
plan opgesteld voor je aardse leven, met een doel dat je wilde bereiken. Je hebt gezegd: ‘Mijn
Vader, leid mij daarheen, dat wil ik bereiken. En als ik U verlies, haal mij dan weer terug en
plaats mij op deze weg, zodat ik dat doel bereik.’

En, Mijn zoon, dat heb Ik gedaan. Ik heb je weer op deze weg geplaatst. Maar dat was niet
genoeg. Nogmaals moest Ik een correctie van je ziel bewerkstelligen in deze tijd en voor deze
korte tijd op aarde, om een verdere zuivering van je ziel te volbrengen. Want er is veel in je wat
je niet weet, en wat door deze nood in je is en wordt omgevormd en verlost wordt op de weg die
je nog te gaan hebt. En weet dus: nu ben je op de juiste weg, met het doel van je hart voor ogen.

En Ik neem je bij de hand en leid je op deze weg, zodat je je doel ook zult bereiken. Dat betekent
voor jou: wat er nu ook met je gebeurt in deze tijd, in deze nood, vertrouw je volledig aan Mij toe.
Ik weet alles. Ik zie elke gedachte die je in je draagt, met betrekking tot deze nood en met
betrekking tot je leven. lk kijk in de diepste diepten van je ziel, en daar ben Ik en wacht erop dat
je in de stilte van je hart je tot Mij wendt, dat ook jij je arm uitstrekt en je hand, zodat Ik je volledig
kan vastgrijpen en we dan samen, hand in hand en hart in hart, deze poort kunnen passeren,
jouw doel, deze poort naar de gelukzaligheid.

Dat heb Ik voor je bereid, en dat heb je jezelf voorgenomen met de woorden: ‘Mijn Vader, wat het
ook kost op deze wereld, leid mij zodat ik dit doel bereik.” En dat doe Ik nu, en dat is deze nood
waarin je nu staat. Maar bedenk ook, het is slechts een ogenblik — dit aardse leven, deze korte
tijd, een zucht, niets meer, maar het doel is eeuwig, en dat is het enige wat voor jou telt. Dat zeg
Ik je nu, wees daarom verheugd, want deze vertrouwen en deze zekerheid liggen nu in je hart.
Amen.*

**En weet dat je Verlosser leeft - Anja Schraal**
https://www.youtube.com/watch?v=nSCZAual7vc

**Jezus spreekt tot slot:**

Mijn kinderen, Ik ga rond en zegen deze kleine kring.

En wanneer jullie weer de wereld ingaan met deze zegen, die jullie een leven lang zal
begeleiden — want wat Ik zegen, blijft gezegend — dan ligt het aan de mens of hij deze zegen
wegduwt of in zijn hart bewaart. Ik ben altijd Degene die zegent, maar de vrije wil van de mens is
zijn eigen grote macht. De macht die Ik jullie heb gegeven om zelf te beslissen over leven en
dood. Beide zijn in jullie aanwezig: de wereld van de dood, als jullie die aannemen — en Ik, Die
het leven ben in jullie en jullie levend maak.

Als jullie je bereid verklaren om deze zegen te bewaren en te dragen in geduld, in vertrouwen en
in overgave aan Mij, dan zullen jullie je doel bereiken, en dat is Mijn Vaderhuis, waarin jullie
eenmaal mogen wonen en nu al mogen wonen, als jullie Mij boven alles liefhebben.

Deze woorden geef Ik jullie mee voor de verdere tijd, ze zullen jullie begeleiden naar de
eeuwigheid. Amen.



**Slotgebed van Johannes:**

Lieve Vader, ook al zijn we hier slechts in een kleine kring bijeen, mogen onze harten toch
verenigd zijn in liefde voor U, hoe verschillend wij, Uw kinderen, onderling ook zijn. En hoezeer
we zojuist ook gesproken hebben over ziekte, nood, onheil en onmacht, Vader, alles is ons
gegeven opdat we het aan Uw voeten kunnen leggen. Opdat we het aan U kunnen overgeven in
onze liefde, in vertrouwen op U, dat U het aanneemt en ons naar heil leidt.

En zo willen we ook deze kleine kring uitbreiden. We willen ook de mensen zegenen die ons niet
welgezind zijn, ook de mensen die tegen ons zijn. Vader, neem ook hen aan. Vader, vergeef hen
en vergeef ook ons als wij ons tegen hen keren. Moge de kring van onze broeders en zusters,
die Uw kinderen zijn, groeien en groeien door onze liefde voor U en onze liefde daaruit voor onze
naasten en voor alle mensen op de wereld.

Mogen zij geraakt worden door Uw liefde, door de grote liefdeswet, de goddelijke schepping en
het besef: Vader in de hemel, U bent onze Schepper, U bent onze Heer en God, U bent onze
liefhebbende Vader. In U is alle leiding gelegd, in U is alles heil, alle zegen, alle vrede, nu en
voor alle tijd. Amen.

**Oswald Sattler - Onze Vader** - https://www.youtube.com/watch?v=w36-Gzcm7LA



